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Woordenlijst

De namen van de profeten worden in dit boek 
geschreven zoals ze in het Arabisch worden 
uitgesproken. Zo staan ze dus ook in de Koran 
geschreven. Sommige namen worden in het 
Nederlands soms ook op een andere manier 
geschreven. Hieronder hebben we deze namen 
voor je op een rijtje gezet:

Noeh				    Noach
Ibrahiem			   Abraham
Isma‘iel			   Ismaël
Ishaaq				   Isaac
Ya’qoeb			   Jakob
Yoesuf				   Jozef
Ayyoeb			   Job
Moesa				   Mozes 
Haaroen			   Aäron
Daawoed			   David
Loet				    Lot
Soelaymaan			   Salomo
Yoenus			   Jona
Zakariyya			   Zacharias
Yahya				   Johhannes
‘Iesa				    Jezus

Dit is naam van een engel:
Jibriel				   Gabriel
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In het boek kom je ook een aantal Arabische 
woorden tegen. De betekenis van deze woorden 
is als volgt:
salawaat	 vredesgroeten (aan de Profeet 			
	 Mohammed صلى الله عليه وسلم)
umma	 gemeenschap, het moslimvolk
wudhu  kleine wassing (om te kunnen bidden)
hadith	 overleveringen over de Profeet 
	 Mohammed صلى الله عليه وسلم

Verder kom je in het boek een tekentje en een 
afkorting tegen:

 dit is de vredesgroet in het Arabisch die achter :صلى الله عليه وسلم 
de naam van de Profeet Mohammed صلى الله عليه وسلم komt te 
staan. Voluit geschreven staat hier: salla Allahoe 
‘alayhie wasallam. De vertaling ervan is moge 
Allah hem zegenen en vrede schenken. In hoofdstuk 
6 over de salawaat lees je hier meer over. 

vzmh: dit is de Nederlandse vertaling van de 
vredesgroet die achter de naam van een profeet 
komt. In het Arabisch heet dit: ‘alayhi asallaam. 
De vertaling ervan is vrede zij met hem.
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Voorwoord

Heb je het boek Wie is Allah? gelezen? Misschien 
heb je dan vragen over onze geliefde Profeet 
Mohammed صلى الله عليه وسلم gekregen. En ook als je het boek 
niet kent, ben je misschien wel nieuwsgierig 
naar hem.
	 In dit boek probeer ik je over hem te vertellen. 
Ik geef niet alleen antwoord op je vragen. Ik 
vertel nog veel meer!
	 Voor sommige mensen is onze Profeet 
Mohammed صلى الله عليه وسلم één van de vele profeten die naar 
ons zijn gestuurd. Voor anderen is hij één van 
de belangrijkste mensen die ooit heeft bestaan. 
Voor ons is hij is onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم. Hij 
veranderde de tijd waarin hij leefde in een tijd 
van blijdschap. Alles wat hij toen heeft gezegd 
en elke herinnering aan hem – hoe klein ook – 
geeft licht aan ons leven. Het wijst ons de weg, 
rechtstreeks naar het Paradijs. 
	 Ik hoop dat de plek van onze Profeet 
Mohammed صلى الله عليه وسلم in jouw leven duidelijker wordt als 
je dit boek uit hebt gelezen. Dat je je dichterbij 
hem zult voelen. Misschien lukt het, misschien 
ook niet … Maar elke zin heb ik met die hoop 
bedacht en opgeschreven. Hoop is net zoiets als 
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een gebed. Bid je mee? Dan koesteren we deze 
hoop samen en zeggen we ‘amin’.

Özkan Öze
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	 ‘Ja, waarlijk. Er is een boodschapper bij jullie 
gekomen. Jullie kennen hem wel. Hij heeft het 
moeilijk als jullie het zwaar hebben. Hij wil het 
beste voor jullie. Hij is begaan met de gelovigen en 
hij is ze genadig.’
Soera Attawba, vers 128
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2.

Waarom zijn profeten belangrijk? 

Toen we onze ogen opendeden, stonden we in 
een prachtige wereld. Zoals voor een baby die 
geboren wordt alle spullen netjes klaarstaan. Zo 
staat voor ons alles wat we nodig hebben klaar in 
deze prachtige wereld. 
 	 De zon geeft ons licht en warmte. Als een 
soort lamp en een verwarming in één. Als het 
avond wordt, komt de maan tevoorschijn. 
Ze schijnt als een schitterend nachtlampje. Er 
verschijnen miljarden sterren aan de hemel, die 
vanaf daarboven naar ons glimlachen.
 	 In het licht zien we blauwe en groene kleuren. 
Van deze twee kleuren worden je ogen het minst 
moe. Ze geven ons rust. De hemel is blauw. De 
zee is blauw en er zwemmen duizenden vissen in.
	 De natuur is groen. De natuur op aarde 
werkt als een soort fabriek. Zo krijgen we zoete 
kersen, sappige peren en allerlei andere soorten 
lekker fruit.
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