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Voorwoord

Heb jij de Koran al gelezen? En hoeveel van de
Koran ken je al uit je hoofd? De Koran is zoals je
weet het Boek van Allah. Voor moslims is dit een
het belangrijkste boek dat er bestaat. De Koran
leert ons namelijk hoe we moeten leven zodat
Allah tevreden over ons wordt. Ik kan me goed
voorstellen dat je toch ook veel vragen hebt over
de Koran. Vragen zoals:

Waarom moeten we de Koran lezen?

Waarom is de Koran in het Arabisch?

Kon de Koran niet in het Nederlands zijn?

Wat vertelt de Koran ons?

En zo zijn er meer vragen ...

Sommige antwoorden krijgen we van de goede
leraren die ons de Koran leren. Soms zijn de
antwoorden heel uitgebreid. Maar we kunnen
niet altijd 4l onze vragen stellen. Dan blijven ze
maar door ons hoofd spoken.

Voordat ik aan dit boek begon, ging ik terug
naar mijn kindertijd. Ik herinnerde me de
vragen die ik zelf toen had over de Koran. Ik heb
ze opgeschreven. Op sommige leerde ik al snel
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het antwoord. Bij andere deed ik daar langer
over. Ik hoopte dat niet iedereen met vragen
over de Koran z6 lang op de antwoorden hoefde
te wachten. Daarom probeer ik in dit boek
antwoord te geven op de belangrijkste vragen die
ik had. Ik hoop dat ook jouw vragen erbij zitten.
En dat de antwoorden je tevreden zullen stellen.
En ook nu weer hoop en bid ik dat de kennis die
je opdoet tijdens het lezen van dit boek, de liefde
voor de Koran in je hart zal vergroten. Dat het
zal zorgen dat je de Koran nooit zult verlaten. En
dat het ervoor zal zorgen dat je jouw levenspad
bewandelt in zijn licht, dat al eeuwen de weg
van moslims verlicht.

- Ozkan Oze



Alif, Lam, Miem, Ra. Ddt zijn enkele verzen
van het Boek. En wat aan jou (Mohammed) is
neergezonden door jouw Heer, is de waarbeid ..."
Soera Arra‘d, vers 1



10



@

Waarom is de Koran in het Arabisch?

De stelselmatige Openbaring van Allah, de
Barmbartige, de Genadevolle is een Boek waarvan
de verzen uiteen zijn gezet, een Arabische Koran ...’
Soera Foessilat, vers 3

‘Wij hebben het als een Arabische Koran
neergezonden, zodat jullie (het) zouden begrijpen.’
Soera Yoesoef, vers 2

Alif (), Ba (&), Ta (o), Tha (&), Jiem () ...
Zo begon mijn eerste Koranles. Terwijl andere
kinderen lange zomerdagen buiten spelletjes
speelden, liep ik met mijn Koran-lesboek onder
de arm. Ik ging naar mijn oude lerares. Ze zat,
zoals altijd, op het hoekje van haar terras op me
te wachten.

‘Kom mijn kind, kom! Open je lesboek maar!’
Ze keek met haar oude ogen onder de dikke
brillenglazen door, naar de regels in mijn boek. Ze
verbeterde één voor één de fouten die ik maakte.
Ze werd nooit boos, ze verveelde zich nooit ...
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